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Fragmenten uit een interview met Annie, dochter van de voormalige pachter van het 
landgoed. 
Annie is geboren in 1942 in Heino.  
Interview van november 2018 door E. van der Horst 
 

 ‘Mijn familie boerde al een hele tijd op de Vlaminckhorst. Mijn vader is er zelf ook 
geboren en hij was van 1893. Hoe lang zijn voorouders er zaten, weet ik niet.’ 
 

 ‘Wij pachtten de boerderij van de families Rietberg en De Bruin. Zij waren neven van 
elkaar en hebben de Vlaminckhorst ooit georven. Eerst gebruikten zij het spieker in de 
zomer als vakantieverblijf. Later hebben ze het spieker verhuurd, meestal aan mensen 
uit het dorp.’ 

 

 ‘In mijn jeugd kwamen beide families één keer in het jaar bij ons op bezoek. Die dag, 
ergens in het voorjaar, kwamen ze de pachtsom halen. Dan moest je als huurder zorgen 
voor eten en drinken. En niet te kinderachtig natuurlijk, nee het beste van het beste. 
Mijn vader haalde ze met de kar op van het station in Heino en ’s avonds bracht hij ze 
weer terug. Als wij bijvoorbeeld een horloge of fiets hadden gekregen, dan moesten we 
dat verstoppen. Anders zouden ze denken dat wij het te goed hadden. Dan werd de huur 
verhoogd. Dat wilde mijn vader natuurlijk niet.  
De volwassenen zaten bij zo’n bezoek op de heerd, de beste kamer. Daar werd het eten 
ook opgediend. Ze bespraken van alles en nog wat. Daar mochten wij als kinderen niet 
bij zijn. Wij zaten in de keuken. Mijn vader wilde natuurlijk weleens dat sommige dingen 
veranderd of opgeknapt werden. Dat werd dan besproken. Mijnheer en mevrouw 
Rietberg en De Bruin waren hele gewone mensen. Ze deden helemaal niet uit de hoogte 
of zo. Maar vroeger voelde je je als pachtboer wel de mindere tegenover de familie. Het 
was wel ‘mevrouw’ en ‘mijnheer’. Ze noemden ze echt niet bij hun voornaam. Later 
kwam je meer op gelijk niveau.’ 
 

 ‘Voor ons was de Vlaminckhorst ideaal! Je woonde in het dorp en toch buiten. We 
hadden alle ruimte om het huis, leerden schaatsen op de vijver in het bos. Tegelijk zat je 
overal dichtbij. Mensen van buitenaf moesten de kinderen altijd brengen en halen, maar 
wij redden onszelf. Kinderen uit de buurt kwamen vaak bij ons spelen: onder andere 
stoelendans, zakdoekje leggen, verstoppertje spelen of schaatsen in het bos.’ 

 

 ‘Wij hadden een knecht en een meid op het bedrijf. Tja, ik heb eigenlijk zo’n hekel aan 
die termen ‘knecht’ en ‘meid’, maar zo noemden ze dat toen. De knecht sliep op de 
wippe, boven de koeien. De meid sliep bij ons op de meisjeskamer. We hadden maar 
twee slaapkamers, één voor mijn ouders en één voor de meisjes. Mijn broers sliepen in 
de bedstee. Toen mijn zus 12 was, hebben ze zogezegd de meid laten gaan. Toen mijn 
broers wat ouder waren, hebben ze ook de knecht laten gaan. Mijn vader kon altijd heel 
goed knechten houden. ’s Morgen moesten ze vroeg op, om half vijf, maar ’s avonds 
waren we altijd om zes uur klaar. Alleen in de hooi- en roggebouw als de oogst naar 
binnen moest, kon het wat later worden, maar anders waren ze altijd op tijd klaar.’ 
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 ‘De afgelopen jaren stond de Vlaminckhorst leeg. We lopen ’s avonds vaak een rondje en 
kom dan langs de boerderij. Ik ergerde mij eraan dat het zo verloederde. Dat heeft mij 
echt pijn gedaan. Ze hebben weleens tegen ons gezegd: “Ik snap niet dat jullie daar niet 
naar toegaan.” Maar daar hebben wij helemaal de leeftijd niet meer voor. Dan ga je je 
toch niet die trammelant aanhalen. Bovendien moet je nogal wat centen meebrengen. Ik 
ben zo blij dat Henk en Nellie de boel hebben opgeknapt! De boerderij komt weer 
prachtig voor de dag. Al met al heb ik daar zo’n fijne en onbezorgde jeugd gehad.’  


