
EEN LEVEND SCHILDERIJ

Bron:   
SCHOOLTV Liedjes uit Koekeloere schooljaar 2006-2007. Hilversum: Teleac/NOT

1.
Pak je kwasten en je verf, maak je haren zwart.
Schilder op je buik een zon en op je wang een hart.

Refrein:
Als je nu heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4), heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4),
dan ben jij, dan ben jij een levend schilderij.

2.
Zet een puntmuts op je hoofd, trek een gek gezicht.
Maak een mooi rode neus en doe je ogen dicht.

Refrein:
Als je nu heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4), heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4),
dan ben jij, dan ben jij een levend schilderij.

3.
Pak je kwasten en je verf, maak je haren zwart.
Schilder op je buik een zon en op je wang een hart.

Refrein:
Als je nu heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4), heel stil blijft staan (1, 2, 3, 4),
dan ben jij, dan ben jij een levend schilderij.


